
Goedemiddag allemaal! 

Hier weer wat leuke foto’s van alles wat er op de boerderij gebeurd; 

 

Het winkeltje werd weer voorzien van nieuwe koopwaar. 



 

Desiree zet alles netjes op de planken. 



 

Het licht in het fietsenschuurtje doet het! Super fijn. 



 

Pinda’s rijgen voor de vogeltjes. 



 

Het is bijna valantijnsdag dus chantal schilderde een mooi hart! 



 

Petra en Luuk hielpen ook even met de pinda’s. 



 

Net als dit groepje. Het is nog niet eens zo gemakkelijk hoor!  

Als de dop stuk gaat, mag je de pinda’s dan eigenlijk zelf op eten?  



 

Er werd ook weer lekker met stof gewerkt. De beer die naast Gerda staat werd opgevuld, leuk is hij 

he! 

 



 

Misschien een wat saaie foto, maar wel een waar we trots op zijn! We zijn dit jaar namelijk weer 

geslaagd voor de zoönosen check.  

Een zoönose is een ziekte die van dier op mens kan overgaan. Dat willen we natuurlijk niet hebben 

en dit bordje laat zien dat wij goede maatregelen treffen om dit te voorkomen.  



 

Het haar van Monique werd weer mooi ingevlochten. 



 

Ik denk dat ik er de volgende keer naast ga zitten, dan wordt mijn haar misschien ook wel zo mooi 

gedaan! 



 

Zo te zien is ze er zelf ook heel blij mee! 



 

Frank schildert lekker verder, goed kleurtje hoor! 



 

Kiekeboe! 



 

Joop zet het hout in de verf. 



 

Het blijft maar guur en koud buiten, dan is een leuk potje sjoelen geen slecht idee! 



 

Ik zie Desiree met de Rummikub doos voor haar neus, en de muis van de computer in haar hand. Wat 

ze nou aan het doen zijn weet ik niet zeker, maar het lijkt een serieuze zaak. Hihi 

(vast een bepaald liedje of filmpje op zoeken) 



 

Het verhaal bij deze foto moet ik jullie helaas schuldig blijven. Er ligt een soort koeien knuffel op tafel 

(of is het een ander dier?) en het ziet er in ieder geval gezellig uit.  

Kent iemand dit verhaal? Ik hoor het graag. hihi 

 



 

Lekker sjoelen. 



 

Paul en Ron bij de kippen. 



 

Deze vond ik zelf heel grappig. Een (toch wel een beetje oud) trekkertje bij het laadpunt voor de 

elektrische auto’s. Ik wist niet dat dat ook kon!  



 

Dit is ook weer zo’n gekke foto. U ziet hier de werkplaats, en dan wel de hoek waar het hout wordt 

bewaard waar mee gewerkt wordt. Al het hout is uitgezocht en weer netjes neergezet.  

Dit is alvast een beginnetje voor de schoonmaak week die er aan zit te komen.  

De week van 24 februari zijn we gesloten. En dan niet voor een week vakantie maar voor het 

opruimen en schoonmaken van zo veel mogelijk op de boerderij!  

Dit betekend ook dat we voor die tijd (een deel van) de kluisjes leeg gaan halen waar sommige 

mensen hun extra werkkleren in bewaren. Dit geven we dan mee naar huis zodat het eventueel 

gewassen kan worden, misschien wordt het niet meer gebruikt, misschien hebben we ons vergist en 

is het van iemand anders? Aan u de vraag om hier even naar te kijken de spullen dan weer, zo nodig 

mee naar de boerderij te nemen.  

Alvast bedankt!  

Met dit hele verhaal sluit ik dit verslag af, tot volgende week!  


