
Goedenavond, 

Hier weer wat leuke foto’s van de afgelopen week! 

 

Er worden weer schaapjes gemaakt met echte schapen wol! 



 

Frank is begonnen met een nieuwe, flinke klus. Het opknappen van de paarden kar van opa Maas (de 

opa van Mark).  



 

De bak in de kas is af! Dus daar moest “even” alle grond weer in terug. Wat een werk! 



 

Onder toeziend oog van Ed. Lekker warm hoor in de kas! 



 

Piet ging er ook even bij zitten. 



 

Na het scheppen bleef de vloer natuurlijk aardig vol liggen met aarde. 



 

Gelukkig vind ik vegen een prima klusje, en wat knapte het lekker op! 



 

Vandaag trakteerde Annie, ze was gisteren jarig! 



 

Hoera! 



 

Een lekker gebakken eitje bij de lunch.  

Gewoon lekker natuurlijk, maar vandaag niet zonder reden. We hadden een nog al gammele 

kruiwagen mee naar de kippen. Daar in stond de emmer met eieren. Toen dachten een paar kippen 

even op de kruiwagen te gaan zitten waardoor hij om viel! Overal eieren, en heel veel kapotte ook 

natuurlijk. Zonde om weg te gooien dus dit leek me een goede oplossing.  



 

Weer een mooie, rechte bak. 

 

Hier worden die leuke schaapjes gemaakt. 



 

Joop werkt ook weer aan een project. 

 

Monique zaagde en schilderde een paas mandje.  



 

Bolletjes wol rollen. 



 

Ton pakt verf voor ‘zijn’ bankje. 



 

Tja, je hebt werkpaarden en luxe paarden..  

haha nee hoor, dit is net zo belangrijk (of belangrijker?) dan prut scheppen. 

 

Johan helpt ook lekker mee. 



 

En dan wordt er zomaar weer een kalfje geboren! 



 

De konijntjes. 



 

Kralen rijgen en breien. Heerlijk ontspannen en gezellig. 



 

Een spelletje Mens erger je niet. Altijd spannend hier, want ze zijn me toch fanatiek! haha 



 

Wat liggen ze er weer lekker bij. 



 

Er wordt nog wat aarde aangevuld. 



 

Gerda maakt het ook graag netjes. 



 

De eitjes worden weer keurig schoon ingepakt. 



 

De kar is een beetje roestig..  



 

Paas eitjes maken van strijkkralen. 



 

Het kalfje kreeg weer een lekker flesje. 



 

En toen stonden er weer plantjes in de kas! Jippie!  

Meestal krijgen we deze eind april dus we maakten geen haast met het opknappen en klaarmaken 

van de bakken. Tot we dus ineens al plantjes zouden krijgen. Iedereen heeft samengewerkt en zie 

hier het resultaat!  



 

En met het mooie weer zitten wij alweer lekker buiten in de kantine tuin.  

Met deze sfeervolle foto sluit ik dit verslag weer af.  

Fijn weekend allemaal!  


