
Goedemiddag, 

Hier weer wat leuke foto’s van afgelopen tijd; 

 

Bo weer lekker aan de knutsel. 



 

Vandaag mocht er voor het eerst geoogst worden in de kas. En aangezien de kinderen vakantie 

hebben konden ze mama mooi een handje helpen!  



 

Bob helpt Mark met de verbouwing van de paarden stal.  

Had ik al eens verteld dat er een hoek van de stal af gaat? Dat is omdat grote vrachtwagens vaak net 

aan het erf op komen, helaas komen ze er dan alleen niet meer af! Door de hoek van de stal af te 

halen kunnen ze de draai als het goed is wel maken.  



 

Er wordt flink gezaagd en herrie gemaakt! Haha 



 

Even die schroefjes los, dan kan Bob ook weer verder.  



 
Rona, en Ed op de achtergrond pakken het onkruid aan. Goed bezig!  

 



 

Paul werkt lekker in zijn moestuin. 



 

Vraag me niet hoe het kan, maar wij hebben altijd wel ergens een berg hout liggen wat verzaagd mag 

worden zodat het de kachel in kan! 



 

Lekker soepie van Desiree. 



 

Mariska ging even bij het kalf kijken.  

(op de foto zie ik hem niet, jullie wel? Maar ik weet dat hij in dat hok moet zitten..) 



 

Lies en Gré maken overal gezellig een praatje. 



 

Gerda lekker bezig met onkruid wieden. 



 

Dit is nog een foto van de paaslunch!  



 

Wanneer deze foto precies is gemaakt weet ik niet, maar ik zag vanmorgen dat de sla en andijvie 

alweer flink zijn gegroeid!  

Het is lekker werken tussen de plantjes, uit de wind.  



 

Onderweg (om eieren weg te brengen?) kwam Joop mooie bloemenvelden tegen!  



 

Die bloemen waren vast onderweg naar de welkoop! Ook Gré, Monique en Lies gingen gezellig mee. 

In de Welkoop is altijd wel iets leuks te zien.  

 

Met deze foto sluit ik dit verslag weer af. Fijn weekend alvast en tot volgende week!  


