
Goedemiddag, 

Vorige week is de lente officieel begonnen, het begint er ook echt wel op te lijken vind ik! Deze foto’s 

laten dat ook weer zien; 

 

Willem nam een klusje in de kas aan. Toch iets zwaarder dan gedacht, oeps sorry! Maar het is gelukt, 

nu zit er weer een mooie rand langs de bak van de druiven.  



 

Hier klopt iets niet..  

We kregen vorige week de eerste plantjes voor in de kas en daarbij werden de waterslangen ook 

weer geïnstalleerd (dan krijgen ze automatisch water, scheelt ons een hoop lopen met gieters!)  

Maar dat ging dus niet helemaal goed. De pomp ging aan maar er stond nog een slang open.  

Oeps, waterballet..  



 

Gelukkig begon het ook al snel te drogen en kan inmiddels iedereen weer veilig lopen in de kas! 



 

Monique en Nina (ons nichtje) wilden het lammetje wel even aaien! 



 

Ook frank kan de charme van het kalfje niet weerstaan! En dat snappen we hoor! 



 

Op dinsdag zijn de boodschappen weer gedaan. Hier helpt Johan met het tillen van een zware tas. 



 

En Ed tilt blij de krat naar de kantine. Super fijn die hulp! 



 

Het toneelstuk waar Mandy in speelt, speelt zich af op een cruise. Joop helpt mee met de versiering 

van het toneel, hij zaagt ankers uit.  



 

Omdat het zulk lekker weer is kunnen er alvast wat koeien het land op. 

 

Als ze het eenmaal door hebben rennen ze blij naar buiten. 



 

En met deze mooie sprong sluit ik dit verslag weer af.  

Wens ik jullie alvast een fijn weekend!  


