
Goedemiddag, 

We sloten vorige week af met Koningsdag! Super leuk dat er mensen met oranje kleding en 

accessoires kwamen. Ik begin met deze feestelijke foto’s; 

 

Oranje boven! 



 

Er werd een lekkere salade gemaakt voor de lunch.  



 

Emily vindt het niet leuk om haar haren te moeten doen in de ochtend. Toen ik voorstelde om te 

vragen of Gré het wilde doen werd ze weer blij!  



 

En dan is dit het eindresultaat, mooi he! 



 

Toen namen de kinderen het haar van Desiree ook maar even onder handen.. 



 

Hier wilde ik eigenlijk een foto maken van 3 kippen gezellig samen op het nest. Maar ze schrokken 

van me en vlogen weg. Maar kijk eens wat een eieren!  



 

Alles planken van de paardenstal die we kunnen hergebruiken worden geschuurd. 



 

Henk W komt de dinsdag groep versterken. Als dank bakte zijn vrouw 2 heerlijke tulbanden! Heel lief 

én lekker. 



 

Monique stond even lekker te kroelen met het kalfje. 



 

En ook dit weer zelf gemaakt door verschillende mensen van onze zorgboerderij.  



 

Mark was lekker bezig op zijn vrije woensdag! Hij gebruikte eerst de steiger maar deze wiebelde zo, 

dit was veel makkelijker.  

 



 

Ik vond het zo’n mooi plaatje. De kleur van het stro, de nieuwe planken en zijn cowboy hoed!  



 

Er is weer een heleboel geoogst en naar de voedselbank gebracht. Hier op de foto de sla. 



 

Het was ook weer heerlijk weer om te gaan varen. 



 

De tuin groeit ook lekker! En het onkruid wordt keurig bijgehouden. 



 

Paul tussen de bessen struiken. 



 

De pompoenen komen ook al op. 



 

Bij het winkeltje staan ook weer verschillende plantjes te koop. 



 

Piet neemt ook even een kijkje in de moestuin. 



 

Marjan is lekker met de hark in de weer. 



 

Lekker opruimen op het erf.  



 

De schapen hekjes worden ook weer uit de kantine tuin gehaald en op een pallet gelegd. Dan kan 

Mark ze zo weer wegrijden met de shovel. 



 

Tja.. Ik denk dat dit een deel van het dak van de paarden stal is. (er moest een hoekje van de hele stal 

af, zodat de vrachtwagens makkelijker het erf af kunnen rijden) 



 

Dat ziet er spannend uit! Maar eerder zag u de foto’s waar Mark bovenop de stro balen stond. Het is 

dus wel goed gekomen met de stal. Hihi 



 

Maandag hebben we helaas afscheid genomen van vrijwilligster Mariska. Ze heeft een nieuwe baan 

en kon dit niet combineren met de zorgboerderij.  



 

Paul komt even bij in de schaduw. 



 

Ook Gerda kreeg het warm van het harde werken in de kas. 



 

We lieten Mariska natuurlijk niet gaan zonder afscheidscadeautjes! Hier 2 zelfgemaakte schaapjes. 



 

Ik neem mijn laptop nog wel eens mee naar de kantine om tussendoor nog even wat administratie te 

kunnen doen. 



 

En dan is Monique zo lief om alvast mijn aardappels te schillen! Kan ik die thuis zo opzetten.  



 

Joop werkt aan een nachtlampje. 



 

Mariska had zelfs een cadeautje voor ons mee. Een heel gaaf schilderij, die krijgt een mooi plekje in 

de kantine!  

We gaan haar allemaal missen maar wensen haar natuurlijk heel veel plezier en succes in haar 

nieuwe baan.  


