
Goedemiddag, 

Hier volgen weer een hele, heleboel foto’s van de afgelopen 2 weken! Ik hoop dat het allemaal een 

beetje op volgorde staat maar het kan goed zijn dat er nogal wat door elkaar geschud wordt.  

 

We beginnen met de schoonmaakweek van vorige week. Hier lapt Marjan de ramen in de 

werkplaats. 



 

Rona neemt de grote ramen onder handen. 



 

Desiree geniet zichtbaar van het schoonmaken van de hele toilet ruimte. 



 

De verf werd uitgezocht (achter in de foto, op de werkbank) en de vloer wordt gezogen. 



 

De spat tegels op de werkbank. Links is schoon, rechts is nog vies.. 



 

Merel pakte de voegen in de hal aan. 



 

Het rustpunt (en winkeltje) werden van top tot teen schoon gemaakt. 



 

Van buiten ziet dat er dan zo uit! 



 

Zo blij met haar dweil.  



 

Voor jullie misschien een wat gekke foto. Ik mocht weer een nieuwe sticker plakken en daar ben ik 

trots op! Dit laat namelijk zien dat er weer is gekeken naar de kwaliteit van de zorgboerderij en dat 

deze weer helemaal is goedgekeurd. Hoera!  



 

Spinnen ragen. 



 

Ook bovenop de kasten wordt opgeruimd en schoongemaakt. 



 

Kasten leeg, kasten schoon, spullen uitzoeken, kasten vol. Lekker bezig! 



 

Nog meer spinnen webben die werden aangepakt. 



 

Kast leeg, kast schoon, spullen uitzoeken, kast weer netjes vol.  

Het klinkt zo simpel, en dat is het vaak ook, maar toch wel een flinke klus! 



 

Zelfs de meterkast werd aangepakt. 



 

Zo zag het werkblad er uit, ieuw! Helaas heb ik geen foto van hoe het nu is maar ik kan jullie vertellen 

dat het je te gemoed glimt!  



 

Er zijn ook al 2 kalfjes geboren! De zwarte drinkt goed bij moeder, de andere krijgt een fles.  

 



 

Deze week werd er gewerkt aan een nieuwe bak op hoogte in de kas. 



 

Het konijnenhokje is bijna klaar. 



 

Sokken uitzoeken, wat een fleurig klusje. 



 

Aardbeien planten in potjes zetten. 



 

Nog meer aardbeien planten. 



 

Dit zijn altijd van die leuke klussen waar iedereen even naar komt kijken. 



 

En Piet legt graag uit hoe het allemaal werkt. 



 

Ons knuffel kalfje. 



 





 

Het kalfje krijgt een fles. 



 

 



 



 



 

In de kas wordt hard gewerkt aan de nieuwe bak! Maar toen bleek het dak luik stuk te zijn.  

Mark zocht het hoger op en heeft hem gemaakt. 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

Er werd vanmiddag lekker buiten koffie gedronken! Als dat niet het begin van de lente is, samen met 

al die mooi weer foto’s en werk in de kas en tuin, dan weet ik het niet meer.  

Fijn weekend allemaal!  

 


